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KANAL Eyi nasıl izleriz? 


KANAL E 
Başta İSTANBUL, KOCAELİ, BURSA'daki vericileriyle 
bütün Marmara bölgesine havadan yayın yapıyor. 


Ama Marmara bölgesinde değilseniz 
ADANA, ANKARA, ANTALYA, BANDIRMA, BALIKESİR, DENİZLİ, 
ESKİŞEHİR, EREĞLİ, ERZURUM, GAZİANTEP, İÇEL, İZMİR, 
KAYSERİ, KONYA, SAMSUN, TARSUS, ZONGULDAK'daki kablolu 
yayın şebekelerinden de KANAL E'yi izleyebilirsiniz. 


KANAL E NERDEYSE TÜRKİYE NÜFUSUNUN 
YARISINA ULAŞIYOR! 


Yenilikler 


Kanal E'de yenilikler bitmiyor. Yayın hayatına başladığımız ilk günden itibaren 


en iyi filmleri, dizileri ve konserleri göstermeyi hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğ- 


rultusunda Ekim ayında tüm dünyada büyük ilgi gören 2 dizinin yayınına başlıyoruz. Komedi dizisi Seinfeld... ve çizgi dizi South Park... 

Diğer komedi dizilerimiz Married... With Children, Parker Lewis, Ned & Stacey, News Radio, The Naked Truth, Just Shoot Me ve Dilbert yeni bölümleri 
ile sizlere neşeli dakikalar yaşatmaya devam edecek. 

Amerika'da 4.sezonuna Ekim ayında başlayacak olan gençlik dizisi Dawson's 
Creek, bir kadın doktorun yaşadıklarının anlatıldığı Providence, genç bir kızın 
New York'ta başından geçenlerin anlatıldığı Time of Your Life, nostaljik dizi 
The Avengers, geçmişte yapmış oldukları hataları düzeltme şansının verildiği 
Twice In A Lifetime, katilleri kendilerine has yöntemlerle yakalayan FBI ajanlarının maceralarının anlatıldığı Profiler ve kadınların büyük beğeni ile izledik- 


leri Passions yeni yayın döneminde de devam eden dizilerimiz.. 

Filmlerimize gelince. Robert De Niro” nun başroli ü a Oscarlı bir 

gi ilm The Deer Hunter, ünlü İtalyan yönetmen Ber oluc. den Sheltering Sky, 
Fransa'da hasılat rekorları kıran Les Visiteurs ve devamı olan Les Couloirs vi Temps, La Boum ie 


Ekim ei tam 48 > sizlerin beğenisine 0 
yor. 
Tina Turner, Mike Oldfield, Wyelef Jean, Smashing 

RTN Pumpkins, Camel, Arturo Sandoval, Jan Hammer, 
: Carla bie Michael Crawford, Placido Domingo, Montserrat Caballe ve Michael Bolton bu ay izleyeceğiniz konserlerden bazıları... 
Eylül ayında başlattığımız Kısa Film Pröjesi tüm hızıyla devam ediyor. Her kesimden insanların büyük ilgi gösterdiği projeye katılmak için,çekilen filmin kasetini ve bilgilerini içeren bir yazı ile Kanal E Program Koordinatörlüğüne baş- 


South Park 


vurmak yetiyor. Türk Sinemasına yeni kanlar getirecek 
Proje ile ilgili geniş bilgiyi www.kanale.com.ir adresin- 
den temin etmek mümkün . 

Web sitemizde hergün daha zengin içerik ve sürpriz 
yeniliklerle sizleri bekliyor. Web sitemize girerek mini an- 


ğa mma 


ketimizi doldurup , isteklerinizi bize ileterek sizlere daha 

iyi yayınlar ulaştırabilmemizi sağlayabilirsiniz. Bütün istekler titizlikle değerlendiriliyor. 

Yenilenen Aylık Kanal E kitapçığımızı da beğeneceğinizi 

UMUYOruz. 

Kanal E, yeniliklerine ve sürprizlerine önümüzdeki aylarda da devam edecek. 


Bizi izlemeye devam edin. p 
Seinfeld 


SİNEMA 


DÜNYA SİNEMASINDAN 


LES PATRIOTES 


Orijinal Adı: Les Patriotes 
Yönetmeni: Eric Rochant 
Oyuncuları: Yvan Attal, 
Sandrine Kiberlain, Jean- 
François Stevenin. 

Türü: Polisiye 

Yapım Yılı: 1994 

Tekrar: 12 Ekim 24:00 


GROSSE 
FATIGUE 


Orijinal Adı: Grosse Fatigue 


Yönetmeni: Michel Blanc 
Oyuncuları: Michel Blanc, 
Carole Bouguet, Christian 
Clavier. 

Türü: Komedi 

Yapım Yılı: 1994 

Tekrar: 19 Ekim 24:00 


PROTESTO 


Orijinal Adı: La Haine 
Yönetmeni: Mathieu 
Kassovitz 


Oyuncuları: Vincent Cassel, 


Hubert Kounde, Said 
Taghmaoui, François 
Levantal. 

Türü: Drama 

Yapım Yılı: 1995 
Tekrar: 26 Ekim 24:00 


2 Pazartesi 


Fransız sinemasını genç yıldızlarından yönetmen Eric Rochant yaptığı filmlerle gerek Fransa'da gerek 
diğer Avrupa ülkelerinde olumlu 
eleştiriler alan başarılı bir sinemacı. 
1994 tarihli bu filminde Rochand 
ailesini terk ederek İsrail'e giden 
ve ünlü Mossad teşkilatına girmeye çalışan bir gencin öyküsünü anlatıyor. Dört yıl sonra emeline kavuşan Ariel isimli genç teşkilatın 
en zor bölümlerinden birine atanır ve özel yetenekleri sayesinde kısa sürede 
başarılı bir eleman olduğunu kanıtlar. Şimdi onu hayli zor bir görev ve karanlık 
bir gelecek beklemektedir. 


9 Pazartesi 


Ünlü Fransız oyuncu Michel Blanc yönetmenlik 
koltuğuna da oturduğu 
Grosse Fatigue'de kendisi gibi bir sinema yıldızının 
hayatına odaklıyor kamerasını. Ünlü bir oyuncu 
kendisine tıpatıp benzeyen bir adamın ortaya çikışıyla sıkıntılı günler yasamaya başlar ve kendisini içinden çıkılmaz durumlarda bulur. Benzerini saf dışı edebilmek için herşeyi 
yapmaya hazır olan aktör işe onu bulmakla başlamaya karar verir. İki adam arasında ölümcül bir düello yaşanmak Üzeredir ve bu mücadelede asıl kazananın 
kim olduğuna izleyici karar verecektir. 1994 yılında Cannes Film Festivali'nde 
En İyi Senaryo Ödülünü kazanan film fantastik yönelimleri ve başarılı oyuncularıyla öne çıkan çarpıcı bir yapım. 


16 Pazartesi 


Genç yönetmen Mathieu Kasoviiz'in 1995 tarihli filmi Protesto son yıllarda 
Fransız sinemasının ürettiği en etkili yapımlardan biri. Paris'in banliyölerinde yaşayan ve fakirlikleri yüzünden dışlandıkları büyük şehirde dostlukları sayesinde 
tutunmaya çalışan üç gencin siyah beyaz çekilmiş hikayesi tüm dünyada büyük 
bir beğeniyle karşılanmıştı. Biri Yahudi, diğeri Zenci ve bir diğeri de Arap olan 
üç işsiz güçsüz genç vakitlerinin büyük bir bölümünü aylak aylak sokaklarda gezerek geçirmekte, başları da sık sik 
polisle belaya girmektedir. Irkçılığın 
kol gezdiği tehlikeli sokaklarda onları 
şiddet dolu bir gelecek ve trajik bir final beklemektedir. Taksi Şoförü ve 
Do The Right Thing gibi filmlerden 
etkilenen Kassovitz güçlü sinema dili ve sağlam senaryosuyla aynı zamanda hem yerel hem de evrensel 
olmayı başaran çarpıcı bir filme imza 
atmış. 


SİNEMA 


SERAMONİ 23 Pazartesi 


Orijinal Adı: La Ceremonie 
Yönetmeni: Claude Chabrol 
Oyuncuları: Sandrine 
Bonnaire, Isabelle Huppert, 
Jacgueline Bisset, Jean-Pierre 
Cassel, Virginie Ledoyen. 
Türü: Gerilim 

Yapım Yılı: 1995 

Tekrar: 2 Kasım 24:00 


| 
1960'lı yıllarda bir grup Fransız | 
sinema eleştirmeninin önderli- | 
ği altında başlayan Yeni Dalga 
akımı sinema dünyasına bir 
çok usta yönetmen ve sayısız 
unutulmaz film armağan etmişti. O yıllarda yaptığı olağanüstü filmler hala sinemateklerde ve kimi festivallerde hayranlıkla izlenen Claude Chabrol 
aktif sinema yaşantısını sürdüren yeni dalgacılardan. Polisiye romanlar yazarı Ruth Rendell'ın romanından beyazperdeye uyarlanan film Sophie adlı genç ve titiz bir kadının zengin bir ailenin 
yanında hizmetçi olarak işe girmesiyle başlıyor. Ancak Sophie'nin gizlediği bir 
nokta vardır: okuma yazma bilmemektedir. Kasabada tanıştığı Jeanne ona bu 
konuda yardımcı olur ama onun da karanlık ve tehlikeli bir kişiliği vardır. İki kadının dostluğu ailenin hanımını rahatsız edecek ve Sophie ile aile arasındaki ilişkiler gerginleşmeye başlayacaktır. Chabrol sınıf farklılıklarının altını çizdiği bu gerilim yüklü filmde Fransız sinemasının kalburüstü oyuncularını kolay kolay görüle- 
derece çarpıcı ve tokat 


© 
C 


VARENNES 30 Pazartesi 
GECESİ 


Orijinal Adı: La Nuit de Scola'nın imzasını taşıyan La Nuit De Varennes Fransız 
Varennes Devrimi'ne değişik bir bakış açısından yaklaşan özel bir 
film. 1791 yılında bir geceyarısı Kraliyet Sarayı'ndan çikan bir araba Restif de la Breton adlı bir yazarın ilgisini çeker. Tuhaf bir şeyler olduğunu sezen Breton arabayı takibe alır. Bir süre sonra kraliyet ailesinin Paris'ten kaçtığı 
anlaşılır ve Varennes yakınlarında araba durdurularak aile 


İtalyan sinemasının en ilginç yönetmenlerinden Ettore Pp 


mim 


Yönetmeni: Ettore Scola 
Oyuncuları: Jean-Louis 
Barrault, Marcello 
Mastroianni, Hanna 


Schygulla. bireyleri tutuklanır. Tarihe Varennes Gecesi olarak geçen 
Türü: Tarihi Drama bu olay etrafında şekillenen film hayat, aşk, politika ve 
Yapım Yılı: 1982 devrim üzerine son derece ilginç gözlemler içeriyor. 
Tekrar: 9 Kasım 24:00 Fransa tarihini şekillendiren olaylardan birini konu edinen 


filmin başrollerinde uluslarası yıldızlardan kurulu bir kadro yer alıyor. Alman sinemasını ünlü kadın yıldızı Hanna 
Schygulla ve İtalyan sinemasının dünyaca ünlü starı Marcello Mastroianni'nin oyunları görülmeye değer. 


Marcello Mastrolanni 


inemanın “hüzünlü?” yüzü Marcello Mastroianni, 


mesleğindeki en büyük çıkışı 1960 yılında Fellini'nin La Dolce Vita (Tatlı Hayat) filmiyle yaptı. Bunu 
takiben Fellini'nin 1987 yılına kadar çektiği pek 
çok filmde başrol oynayan Mastroianni, canlandırdığı karakterler ve oyunculuk yeteneğiyle 


dünya sinemasının usta oyuncularından biri olmayı başardı. Yakışıklılığı ve kadınlara düşkünlügüyle tanınan Mastrolanni, uzun yıllar “Latin 
Lover? (Latin Aşık) lakabıyla tanındı ve başta 


Catherine Denevue olmak üzere pek çok kadın- 
la yaşadığı fırtınalı aşklarla adından söz ettirdi Ünlü aktör, 1996 yi gösleriniyumduğunda arkasında 
pek çok “gözü yaşlı” aşik bıraktı. - La Dolce vita 1960 


ALARKO 


“Carrier | 


Gerçek konfor üretir 


KOMEDİ FİLMLERİ 


FRIDAY 3 Salı 


Orijinal Ac: Friday Friday Los Angeles'da yaşayan iki arkadaşın hareketli olaylarla dolu bir günleri- 
Yönetmeriti: ##ary Gray ne odaklanan çılgın bir komedi. Ünlü rap müzisyeni ve oyuncu Ice Cube'un ba- 
Oyunculür: ize Cube, Chris şını çektiği oyuncu kadrosu bir çok yıldız barındırıyor. Ailesi tarafından sürekli ola- 
Tucker, Esrsie Mac, John rak evden atılmakla tehdit 
Witherspüü, edilen 22 yaşındaki Craig 
Yapım Yılı: 1995 işinden de kovulur. Kıskanç 


sevgilisi Joi ile güzel Debbie arasında gidip gelen 
Craig'in aşk hayatı da pek 
parlak gitmemektedir. Herşeyin üstüne en iyi arkadaşı 
Smokey'nin başı bir uyuşturucu meselesi yüzünden 
derde girer ve Craig hayatının en zorlu günlerinden birine uyanır. Gün bitmeden 
yeni bir iş bulmak zorunda olan Craig aynı zamanda Debbie'nin kalbini kazanmak 
ve arkadaşının başını beladan kurtarmak için kolları sıvar. 


KOMEDYEN 10 Salı 


Orijinal Adı: Le Comedien 
Yönetmeni: Christian De 
Chalonge 

Oyuncuları: Michel Serrault, 
Gharles Aznavour, Daniel 


Tekrar: 8 Ekim 16:30 


Zengin oyuncu kadsrosu ve güçlü senaryosuyla izleyenlerde büyük bir iz birakacak olan Le Comedien hayatını tiyatroya adamış bir adamın mizahla 
örülü öyküsünü anlatıyor. 60'ına yaklaşmakta olan bir tiyatro oyuncusu ha- 


Prevost, Maria De Medeiros. e : 2 
yatının muhasebesini çıkarmak istedi- 
Yapım Yılı: 1996 > ME i 
ği ğinde tüm ömrünü oyunlar ve replik- 
Tekrar: 15 Ekim 16:30 


lerle ilintili olarak yaşamış olduğunu 
fark eder. Seyircileriyle yaşadığı aşk 
öylesine güçlü ve derindir ki hayatında başka bir aşka yer yoktur. Michel Serrsult ve Charles Aznavour gibi iki büyük yıldızın başını çektiği kadroda bir çok önemli isim yer alıyor. 


Charles Aznavour 


nnesi Türkiye'de yaşamış Ermeni bir ailenin kızı ol- 


duğu için ülkemizde köklerinden dolayı da ilgi gören 
Fransız şarkıcının müzik kariyeri 1941 yılında başlar 
1946'da ona Amerika'nın kapılarını açacak olan Edith Piaf 
ile tanışan Aznavour, 1952'de Amerika'dan dönüp beste 
yapmaya başlar. “Je hais les dimanches', “Jezebel? gibi ünlü 
bestelerden'sonra 1956 yılından itibaren sanatçı Fransa'nın 
vazgeçilmez wi kicıları arasında sayılmaya başlar. *Fransa'nın Frank Sinatrâ'sı olarak anılan şarkıcının unutulmaz 
hitleri arasında “Sur ma vie”, “La mamma?, “La Boheme” 
“VI Be There” bulunuyor. 


BLUE DEVİLLE 


Orijinal Adı: Blue Deville 
Yönetmeni: Jim Johnston 
Oyuncuları: Jennifer Runyon, 
Kimberly Pistone, Mark 
Thomas Miller. 

Yapım Yılı: 1996 

Tekrar: 22 Ekim 16:30 


HAIRSPRAY 


Orijinal Adı: Hairspray 
Yönetmeni: John Waters 
Oyuncuları: Sonny Bono, 
Ruth Brown, Divine, Debbie 
Harry, Ricki Lake, Jerry 
Stiller. 

Yapım Yılı: 1988 

Tekrar: 29 Ekim 16:30 


John Waters 


MALARKO 


ie 


Gerçek konfor üretir 


> SİNEMA 
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İki genç kadın, çılgın ve özgür ruhlu Gus Valentine ve daha tutucu arkadaşı J.C. Swift Ameriayı bir ucundan diğerine gezmek üzere yola çiarlar. Gus'ın motorsikletiyle başladıkları yolcuuğa bir barda katıldıkları ilginç bir yarışma sonucu kazandıkları 1959 model bir Cadillac DeVille 
ile devam ederler. Bir süre sonra otostopçu 
Rod'un da onlara katılmasıyla üçlü olarak yola 
devam eden kahramanlarımızı eğlence ve macera dolu hareketli bir yolculuk 
beklemektedir. Kilometreler geçtikçe birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı 
bulan üç arkadaşın komedi dolu maceralarını severek izleyeceksiniz. 


24 Salı 


John Waters Amerikan sinemasının en ayrıksı yönetmenlerinden biri. Onun en ilginç filmlerinden biri olan Hairspray konusu 
ve oyuncularıyla kısa sürede 'cult” statüsüne ulaşan yapımlardan 
biri oldu. 1962 yılında Baltimore'da geçen film en büyük hayalleri The Corny Collins Show adlı bir televizyon programına çıkmak 
olan bir grup yeni yetmenin başlarından geçenleri anlatıyor. Civarın en dolgun saçlı kızı olan Tracey bu şov için biçilmiş kaftan ol 
sa da takıldığı arkadaşlarının pek popüler tipler olmaması onun 
için ciddi bir engel oluşturuyor. Buna rağmen dans yeteneğiyle 
yapımcıları ikna etmeyi başaran Tracey şova çıkıyor ve bir anda 
büyük bir başarı elde ediyor. Ne var ki asıl mücadele bundan sony şovda yerini aldığı Amber ile amansız bir 
şı mizah anlayışı ve Watersın şaşırtıcı anlamı 
nlan özel bir komedi. 


altimore'da orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen yönetmen John 


Waters, hayatı boyunca “vahşetten” ve *agresiflikten” hoşlanan biri olarak tanın- 


dığını söylüyor. Walters, 17 yaşında kendisine hediye edilen bir kamerayla çekimler 
yapmaya başladı ve kısa bir süre sonra yönetmenliğe soyundu. Önceleri *“Hag in a 
Black Leather Jacket” ve “Eat Your Makeup gibi kısa metrajlı filmlerle adını duyurmaya çalışan Waters, ilk uzun metrajlı filmini 1969 yılında çekti. “Mondo Trasho' adlı 
bu filmle geniş kitlelere ulaşan yönetmen, “Pink Flamingos”, *Hairspray? gibi baş- 


yapıtlarla sinema anlayışının kabul edilmesini sağladı. 


VİKİNG ERİK 


31 Salı 


Hayatın yağma ve tecavüzden daha öte bir şey olduğunu düşünen bir Viking Savaşçısının eğlenceli öyküsü. Viking Savaşçısı Erik yanına diğer savaşçı arkadaşlarını da katarak Valhalla'ya doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Amacı tanrılarla 
görüşüp Ragnarok Çağı'nı sona erdirmek ve uzun Mz 

süredir görünmeyen güneşi geri getirmektir. Ama 
bu çağın sona ermesini istemeyenler de vardır. Karanlıktan yararlanarak büyük kazanç elde eden bazı 
karanlık güçler, Erik ve savaşçıların yoluna binbir tuzak hazırlarlar. Monthy Phyton esprileriyle örülü filmde başrolü Tim Robbins oynuyor. Kadroda Mickey 
Rooney ve Ertha Kitt gibi Amerikalı starların yanı sıra 
İngiliz sinemasının en yetenekli oyuncularından John 
Cleese de rol alıyor. 


0 e 


Orijinal Adı: Erik The Viking 
Yönetmeni: Terry Jones 
Oyuncuları: Tim Robbins, 
Mickey Rooney, Ertha Kitt, 
John Cleese, Imogen Stubbs, 
Terry Jones. 

Yapım Yılı: 1989 

Tekrar: 5 Kasım 16:30 


DUYGUSAL FİLMLER 


# 


PATLARSAM 
YANARSIN İddiasız bir gençlik filmi ola- 


rak 1980 yılında Fransa'da 
Orijinal Adı: La Boum gösterime çıkan La Boum 
Yönetmeni: Claude Pinoteau kısa sürede büyük bir izleyi- 
Oyuncuları: Sophie Marceau, ci kitlesine ulaştı ve Avrupa 


Claude Brasseur, Brigitte yapımı bir gençlik filmi olarak ilk kez Amerikan filmle- 


Fossey. i : 

in c ri kadar iş yaptı. Bunda baş- 
Türü: Duygusal Gençlik roldeki o Sophie Eee 
Yapım Yılı: 1980 


au'nun başarısı ve senaryo- 
Tekrar: 8 Ekim 12:00 nun dönemin gençliğinin 
nabzını son derece doğru 
bir şekilde yakalaması büyük rol oynadı. İlk aşk heyecanını yaşayan Vic ve arkadaşlarının öyküsü ülkemizde de hatırı sayılır bir beğeni toplamıştı. Ailelerine 
başkaldıran yeni yetmeler, danslı partiler, hayaller ve hayal kırıklıkları... 
Müziğiyle de büyük ilgi gören La Boum yeni bir yıldızın da doğuşunu müjdeliyordu: Sophie Marcea 


a — 


Sophie Marceau 


ophie Marceau 14 yaşında filmlerde rol almaya baş- hiç yeni fifkr yok" sözü ona ait. 
ladı. Ama bu yaşa kadar platolardan uzak bir hayat Sophie 24 temmuz 1996'de ilk filmini çevirdi. Evlenmemıştı. Claude Pinoteau adlı bir fransız yönetmenin di ama Polonyalı film yönetmeni Adrej Zulawski ile be- 


rdiği ve türkçeye de "patlarsam yanarsın" adıyla ya- raber yaşıyor. 

anan gençlik filmi "la boum" parti filmiyle büyük Sophie Marceau hayvan haklarının korunması amacıyla 
5 başarı yakaladı. La boum 2 Brigette Bardot ile beraber çalışıyor. 

1983 Ceaser gelecek vaad Marceau aynı zamanda Arc-en- 


eden oyuncular ödülünü ka- Ciel Gökkuşağı derneğinin ; 
zandı. sahibi. Dernek hasta çocuk- 4 
Ardından Lamour Brague adlı ların isteklerini yerine 
filmi çevirdi. Film hem ırkçı getirmeye çalışıyor . 
hem de şiddet öğerleri içeriyordu. Ama Marceau film boyunca kendinden emin olmasa 
da büyük bir başarı yakaladı. 
Filmin başarısı Marceau'nun 
Mel Gibson'la "breaveheart" 
cesuryürek adlı filmi çevirmesini sağladı. 
1995 ilkbaharında "L*aube" 
adlı 8 dakikalık kısa bir film 
çekti. Bu ilk film denemesi 
ona Cannes film festivalinde olumlu eleştiriler aldı. 
Marceau bu arada Fransız sinemasına da eleştiri oklarını 
yöneltmekten çekinmedi. "Amerikan filmleri boşuna 
- tehdit oluştumuyor.bizim yönetmenleimizin kafasında 


PATLARSAM 
YANARSIN 2 


Orijinal Adı: La Boum 2 
Yönetmeni: Claude Pinoteau 
Oyuncuları: Sophie Marceau, 
Pierre Cosso, Claude 
Brasseur, Brigitte Fossey. 
Türü: Duygusal Gençlik 
Yapım Yılı: 1982 

Tekrar: 15 Ekim 12:00 


DESCENTE 
AUX ENFERS 


Orijinal Adı: Descente Aux 
Enfers 

Yönetmeni: Francis Girod 
Oyuncuları: Sophie Marceau, 
Claude Brasseur, Gerald 
Rinaldi, Hippolyte Girardot. 
Türü: Duygusal 

Yapım Yılı: 1986 

Tekrar: 22 Ekim 12:00 


ÖĞRENCİ 

Orijinal Adı: L'Etudiante 
Yönetmeni: Claude Pinoteau 
Oyuncuları: Sophie Marceau, 
Vincent Lindon. 

Türü: Duygusal Komedi 
Yapım Yılı: 1988 

Tekrar: 29 Ekim 12:00 


M0 


11 Çarşamba 


Hemen her başarılı filmde ok 
duğu gibi La Boum'da da benzer bir formül devreye girdi ve 
Sophie Marceau ikinci kez Vic 
rolünü canlandırmak için kameraların karşısına geçti. Ara- 
dan iki yıl geçmiş ve Vic artık 
eni konu güzel bir genç kız olmuştur. İlk aşk ve ilk hayal kırıklığı geride kalmış ama Vic'in 
aşka duyduğu özlem azalmamıştır. Yine yakışıklı bir gence i pa 
ilgi duyacak ama bu sefer hayatında başkaları a GEĞİN Rekorlar, kavgalar ve kavuşmalarla dolu hikaye yine güzel müzikler eşliğinde gençleri kavrayacak, Sophie Marceau da sayısı giderek artan bir hayran kitlesine sahip 


olacaktır. 


18 Çarşamba 


Sa 
Y 


D 


şa 


çif 


na 


dozunun yer yer hay 
Boum GE Eİ z 
filmde karı-kocayı oynuyor « 


25 Çarşamba 


Yönetmen Pinoteau ile sinemadaki yerini biraz da o 


bazı filmlerinde de oynayarak ö 
çalışan Marceau bu kez aşka vakti o 
yan çalışkan öğrenci Valentine rolün 
Bir akşam vakti tanışıp yakınlaştığı müzisyen Eduard ile de bu vakitsizlik yüzünden dilediği gibi ilgilenemeyen Valentine 
ona aşkını açacak bir fırsat kollamakta ve 
sınavlardan artan zamanını Onu 
düşürerek geçirmektedir. Romanüzm- 
den hoşlananlar için keyifli ve sürükleyici 
bir yapım. 


lantılı evliliklerini kurtarmak niiyle bir seyahate çıkmaya karar 


veren Alan ve Lola doğayla başba- 


muhteşem bir tatil için Haiti'ye 


giderler. Aralarındaki yaş farkı yüzünden büyük sıkıntılar yaşayan 


burada huzur bulmak yerine 


yeni sorunlarla karşılaşırlar. Karısı- 
nın değişmeyeceğine kannat getiren Alan gitgide daha derin bir bu- 


ıma gömülürken Lola başka bir 


erkekle gönül eğlendirmeye karar 
verir. Bir gece ne yaptığını bilemeyecek kadar şarhoş olan Alan kaza 
eseri bir adamın ölümüne sebep 
olur ve iye gidişatı bir anda deği- 


olmuŞ!Ur. Gerilim 
iginç bir yönü de Le 
sude Brasseur'ün bu 


an Sophie Marnoteau'ya olan 


NOSTALJİ SİNEMASI 


' SİNEMA 


DARK VICTORY 


Orijinal Adı: Dark Victory 
Yönetmeni: Edmund Goulding 
Oyuncuları: Bette Davis, 
George Brent, Humphrey 
Bogart, Geraldine Fitzgerald, 
Ronald Reagan. 

Türü: Drama 

Yapım Yılı: 1939 

Tekrar: 9 Ekim 24:00 


b Perşembe 


Warner Bros. Stüdyolarının başı 
Jack Warner önceleri 'ölen bir kızın hikayesini kimse izlemek istemez' düşüncesiyle Dark Victory'yi çekmek istemediyse de 
Bette Davis'in ısrarları sayesinde 
fikrini değiştirdi ve film de Davis'e üçüncü Oscar adaylığını getirdi. Davis'in büyük bir yetkinlik- 
le canlandırdığı Judy Traheme bir 
yıldan az bir ömrü kaldığını öğrenen ve tüm dünyası bir anda alt 
üst olan bir kadın. Bunalıma girerek intiharla flört etmeye başlayan Judy bir süre sonra doktoru- 
nun tavsiyesine uyarak kalan 
günlerini dolu dolu yaşamaya karar verir. “Judy Traherne yüzde 
98 benim' diyen Davis'e filmde 


tanınmış isimler eşlik ediyor. 


Bette Davis 


erçek adı Ruth Elizabeth Davis olan, Bette Davis 5 

Nisan 1908'de Massachusetts'de dünyaya geldi. 
Anne ve babası daha küçük yaşlardayken boşanan Bette, 
annesi ve ablasıyla büyüdü. Çocukluğundan itibaren hep 
dikkat çekici bir tip olan Bette, bu özelliği ile oyuncu 
olacağının sinyallerini erkenden vermiş oldu. Curshing 
Academy'den mezun olduktan sonra John Murray Anderson's Dramatic 
School'a giren Davis, 
okulun yıldızı olmayı başardı. 
1923'te Brodway'de *The 
Earth Between'de rol 
alan Davis, 1930'ların sonunda Universal tarafından kiralandı. Ancak 
Hollywood'a vardığında 
stüdyo tarafından Davis'i 
karşılamakla görevli kişi 
tren istasyonunu onsuz 
terk etti, çünkü orada bir 
film yıldızı olabilecek etkileyicilikte birini görememişti. 
1932 yılında ise Warner Brothers ile yedi yıllık bir anlaşma imzaladı. Yıldızlığını ilan etmesi ise “The Man 
Who Played God? filmi ile oldu. “The Human Bondage' 
ile yine büyük bir çıkış yapan aktris bu filmdeki performansıyla En İyi Aktris dalında Oscar ödüllerine aday 
gösterildi. Bir çok kez Oscar ödülüne aday gösterilen 


Davis ilk ödülünü 1936'da 'Dangerous', ikinci ödülünü 
ise 1939 yılında Jezebel' ile aldı. 

Bu başarıların ardından, kendine Oscar ödüllü bir yıldıza yakışır roller verilmediği iddiası ile Warner Bros'a 
savaş açtı. Bu savaştan sonra daha iyi roller almaya başlayan yıldızın isteyip de alamadığı en önemli rol ise 
“Rüzgar Gibi Geçti'deki 
Scarlett O'Hara oldu. 

Her zaman kariyerini özel 
yaşamının önünde tutan 
Bette Davis, 40'lı yıllarda 
bir çok filmde rol aldı ancak yaptığı her film bir digerini aratır cinstendi. 
1950'de “All About Eve'de 
hastalanan Claudette Colbert'in yerini alan Davis yine başarılı bir çıkış yakaladı ve Oscar'a aday gösterildi. 1977-78 yılları arasında 
Connecticut'tan Los Angeles'a taşındı bu dönemde 
TV dizileri yapmayı reddetti ve felç geçirdi. Görüntüsünde ve hareketlerinde zorluklar yaşasa da 80'lerin 
sonlarına doğru bazı filmlerde ve televizyon dizilerinde 
roller aldı. Hastalığının iyileşme sürecinde “This N 
That” adlı bir kitap yazan Davis'in son kitabı ise 6 Ekim 
1989'da, ölümünün ardından yayınlanan *Bette Davis, 
The Lonely Life' oldu. 


mm. A a mn 


— SİNEMA 


THE LETTER 12 Perşembe | 


Ünlü yazar Somerset Maugham'ın 
kaleminden beyazperdeye aktarılan The Letter başrolünde Bette 
Davis'in yer aldığı etkileyici ve çarpıcı bir film. Davis'e dördüncü Oscar adaylığını kazandıran film ünlü 
aktrisin canlandırdığı Leslie Crosbie'nin kocası Robert'ın yakın bir 
arkadaşını altı el kurşun sıkarak öldürmesiyle başlıyor. Leslie adamın tacizlerine karşı kendini savunmak amacıyla ateş ettiğini söylese de bir süre sonra gelmeye 
başlayan şantaj mektuplarıyla olayla ilgili aslında çok daha derin bir 
araştırma gerektiği anlaşılıyor. 
Hollywood'un en ünlü isimlerin- 
den William Wyler'ın yönettiği film 
gösterime çıktığı yıl 7 dalda Oscar'a aday olmuştu. 


Orijinal Adı: The Letter 
Yönetmeni: William Wyler 
Oyuncuları: Bette Davis, 
Herbert Marshall, James 
Stephenson, Frieda Inescort. 
Türü: Drama 

Yapım Yılı: 1940 

Tekrar: 16 Ekim 24:00 


MOULIN 19 Perşembe 


ROUGE 1952 yılında 7 dalda Oscar'a aday gösterilen 
T en John Huston'ın 
Orijinal Adı: Moulin Rouge aşanlı bir 
Yönetmeni: John Huston 
Oyuncuları: Jose Ferrer, Zsa 
Zsa Gabor, Colette Marchand. 
Türü: Drama 
Yapım Yılı: 1952 


rar; 23 Ekim 24:00 


ihtişamı ve çılgınlığıyla 
ışma. Vaktinin büyük 
Moulin Rouge'unda geçiren ve Kan-Kan kızlarını resimleyen Toulouse-Lautrec sakatlığına rağmen kendisinden uzaklaşmayan ilk kadın olan 
arie'ye delicesine aşık olur. Ancak kısa süren 
fırtınalı ilişkileri Lautrec'in tüm hayatını gölgeleyecek zorlu bir deneyim olur. Jose Ferrer'in baba-oğul Lautrec'leri büyük bir ustalıkla canlandırdığı ve John Huston'ın & 
siz sinematografik yeteneğini sergilediği film 7. Sanatın doruklarından bir 


kabul ediliyor. 
LİLİ 26 Perşembe 
Orijinal Adı: Lili Leslie Caron'u dünya çapında bir yıldız mertebesine yükselten Lili birçok müzi- 
Yönetmeni: Charles Waters kale imza atmış Charles Walters'ın yönettiği unutulmaz bir klasik. Kırık dökük bir 


kukla sayesinde aşk ve hayat hakkındaki 
gerçekleri öğrenen yetim Lili'nin öyküsü gezici bir Fransız karnavalında başlıyor. Burada 
garson olarak iş bulan Lili'nin hayatı karizmatik ve yakışıklı bir sihirbaza tutulmasıyla değişir ve genç kızın kırık kalbini avutmak da 
aynı karnavalda çalışan bir kuklacının kuklalarına düşer. Bir süre sonra Lili de kuklacıy- 
la sahneye çıkmaya başlar ve genç kızlıktan 
yetişkin bir kadın olmaya adım attığı süreci 
kuklalar ve geçimsiz ustaları eşliğinde yaşar. 
Unutulmaz 'Hi-Lili, Hi-Lo' şarkısının da yer 
aldığı film müzikal tutkunlarının olduğu kadar 
sinemaya gönül vermiş her izleyicinin 
defalarca izlemekten sıkılmayacakları etkileyici bir film. 


Oyuncuları: Leslie Caron, Mel 
Ferrer, Jean Pierre Aumont, 
Zsa Zsa Gabor. 

Türü: Müzikal 

Yapım Yılı: 1953 

Tekrar: 30 Ekim 24:00 


MACERA-GERİLİM 


' SİNEMA 


İNTİKAM 
ATEŞİ 


Orijinal Adı: Hell Hat No Fury 
Oyuncuları: Barbara Eden, 
Loretta Swit, David Ackroyd. 
Türü: Gerilim 

Yapım Yılı: 1991 

Tekrar: 10 Ekim 24:00 


KARA 
RÜZGAR 


Orijinal Adı: The Dark Wind 
Yönetmeni: Errol Morris 
Oyuncuları: Lou Diamond 
Phillips, Gary Farmer, Fred 
Ward. 

Türü: Polisiye 

Yapım Yılı: 1992 

Tekrar: 17 Ekim 24:00 


INFLAMMABLE 


Orijinal Adı: Inflammable 
Yönetmeni: 

Oyuncuları: Mark 
Helgenberger, Kris 
Kristofferson, Park Overall. 
Türü: Gerilim 

Yapım Yılı: 1995 

Tekrar: 24 Ekim 24:00 


YABANCININ 
GÖLGESİ 


Orijinal Adı: Shadow Of A 
Stranger 

Yönetmeni: Richard Friedman 
Oyuncuları: Emma Samms, 
Parker Stevenson, Joan 
Chen, Michael Easton. 

Türü: Macera 

Yapım Yılı: 1992 

Tekrar: 31 Ekim 24:00 


>, 0 Mc, 00 


6 Cuma 


Hayatında herşey olması gerektiği gibi giden ev kadını Terri 
Ferguson'un hayatı bir anda akılalmaz bir şekilde değişir. 
Terri'nin dünyasını karartan olay kocasının ruh hastası eski 
sevgilisi Connie tarafından öldürülmesidir. Connie daha sonra Terri'yi hedef alacak ve son derece ölümcül bir intikam 
oyunu sahnelenecektir. Gerilim yüklü sahneleri, sağlam senaryosu ve başarılı oyuncularıyla baştan sona ilgiyle izleyeceğiniz güçlü bir gerilim. 


13 Cuma 


1992 yapımı bu polisyede genç polis detektifi 
Jim Chee'nin başından geçen ilginç bir olaya 
tanık oluyoruz. Basit bir şiddet vakasına atanan Chee yaptığı araştırma sonucu olayın aslında daha derinlere uzandığını ve esrarengiz 
bir intikam olayıyla karşı karşıya olduğunu an- 
EB Jar. (ecrübesinden çok cesareti ve kararlığıyla 
olayların üstüne giden genç ai bu zorlu cinayet davasında tehlikeli ve heyecan dolu günler geçirecektir. La Bamba adlı filmle adını duyuran Hollywood'un 
genç kuşak yıldızlarından Lou Diamond Phillips filmin başrol oyuncusu. 


20 Cuma 


Donanmaya ait gemilerden birinde bir tecavüz 
girişimi yaşanır ve olayı araştırma görevi genç 
ve tecrübesiz bir subaya verilir. Bu subay Teğmen Kathleen Dolan'dır ve böyle bir olaya 
onun gibi çaylak sayılabilecek birinin atanması- 
nın sebebi doğacak büyük bir skandalı önleme 
düşüncesidir. Dolan araştırmaya başladıktan 
çok kısa.bir süre sonra kilit tanık öldürülür ve dava ilginç bir boyut kazanır. Dizginleri kendi ellerine almaya karar veren Teğmen davayı kendi bildiği gibi yürütme yolunu tercih edecek vebu  # 
sirada şüphelilerden biri olan bir Yüzbaşıyla tehlikeli bir ilişkiye girecektir. 
Baştan sona merakla izleyeceğiniz gerilim dozu yüksek, sürükleyici bir polisiye gerilim. 


27 Cuma 


Sarah başarılı bir model, kocası Ted ise gelecek vaad eden genç bir avukattır. Sarah ve Ted sallantılı 
evliliklerini kurtarmak için her şeyden uzaklaşıp ikinci bir balayı yaşamaya karar verirler. Ne var ki yeniden mutluluğu yaşamak üzere çıktıkları yolculukta 
cennet yerine karanlık ve dehşetle örülü bir girdabın içine sürüklenirler. Tekneyle açılan genç çift bir 
süre sonra zor durumdaki bir tekneye yardım etmek üzere dümen kırarlar ve belki de hayatlarını en 
büyük hatasını yaparak güvertede buldukları iki kiş- 
iyi, Shawn ve Vanessa'yı kendi teknelerine alırlar. 
Şaşırtıcı dönüşlerle ilerleyen bir öykü, baştan sona 
gerilimle izleyeceğiniz güçlü bir film. 


MÜZİKALLER 


CAROUSEL 


Orijinal Adı: Carousel 
Yönetmeni: Henry King 
Oyuncuları: Gordon MacRae, 
Shirley Jones, Gene Lockhart. 
Yapım Yılı: 1956 


DU BARRY 
WAS A LADY 


Orijinal Adı: Du barry Was A 
Lady 

Yönetmeni: Roy Del Ruth 
Oyuncuları: Lucille Ball, Red 
Skelton, Gene Kelly. 

Yapım Yılı: 1943 


THE DESERT 
SONG 


Orijinal Adı: The Desert Song 
Yönetmeni: Bruce 
Humberstone 

Oyuncuları: Kathryn Grayson, 
Gordon MacRae, Steve 
Cochran. 

Yapım Yılı: 1953 


JUST FOR YOU 


Orijinal Adı: Just For You 
Yönetmeni: Elliott Nugent 
Oyuncuları: Bing Crosby, Jane 
Wyman, Ethel Barrymore, 
Natalie Wood. 

Yapım Yılı: 1952 


7 Cumartesi 


Rodgers ve Hammerstein'ın imzalarını taşıyan renkli müzikal Carousel başrollerinde Gordon MacRae ve Shirley Jones'un yer aldığı romantik bir yapım. Genç ve güzel bir değirmen işçisine aşık olan Billy 
Bigelow kısa sürede onun kalbini kazanmasını bilir ve iki genç evlenirler. Ne var ki Billy kızlarının doğumundan çok kısa bir süre önce 
bir soygun sırasında öldürülür. Filmin bundan sonrası romantik bir 
fantezi şeklinde gelişir ve yıllar sonra öteki taraftan dünyaya geri gelen Billy kızına çok önemli bir öğüt verir. Bir tek gün için geri gelen Biliy ve Kızının karşılaşmaları filmin doruk noktası olacaktır. Rodgers ve Hammerstein eserleri içinde 
en şiirsel olanı addedilen Carousel bir çok unutulmaz şarkıyla bezeli gerçek bir klasik. 


14 Cumartesi 


Ünlü besteci Cole Porter'ın imzasını taşıyan 
Broadway müzikalinin beyazperde uyarlamasında başrolleri komedi dünyasının iki yıldızı Lucille Ball ve.Red Skelton paylaşıyor. 
İkiliye müzikallerin unutulmaz ismi Gene 
Keliy de eşlik edince ortaya dört dörtlük bir 
film çıkması da kaçınılmaz elbette. New 
York'da bir gece klübünde çalışan vesüyer 
görevlisi Louie aynı klüpte şarkı söyleyen 
güzel May'a aşıktır. Vaktinin büyük kısm 
hayal kurmakla geçen Louie kendisini Fransa Krali 15. Louis, May'ı de dönemin 
namlı kadınlarından Madame DuBarıy olarak hayal eder. Madame DuBarny'nın 
kadın mı yoksa erkek mi olduğu meselesi hiçbir zaman bilinemese de renkli görüntüleri ve birinci sınıf müzikleriyle kaçırılmayacak bir film var karşımızda. 


21 Cumartesi 


1926 tarihli ve Romberg / Hammerstein imzalı 
müzikal avantür The Desert Song'un Warner 
Bros. Tarihinde özel bir yeri var. Stüdyo filmin 
tam üç versiyonunu çekti ve izleyeceğiniz 1953 
arihli versiyonu da son ve en gösterişli olanıydı.Alabildiğine kum ve gökyüzü manzarasından 
oluşan çöl dekoru içinde geçen film güzel şarkıarı ve görkemli sahneleriyle müzikal maceralar 
içinde en çok sevieln filmlerden biri olma özeliğine sahip gerçek bir klasik. 


28 Cumartesi 


Dul ve yakışıklı bir Broaway yapımcısı olan Jordan Blake ne yazık ki gerektiği 
gibi bir baba olamamış ve yeni yetme çocuklarını fena halde ihmal etmiştir. Bu 
yüzden, yaşları daha da ilerlemeden, oğlunu ve 
kızını yanına alan Jordan onlarla birlikte dağa tatile gitmeye karar verir. Ancak Jordan'ın oğlu 
çoktan çocukluktan sıyrılmıştır ve üstüne üstlük babasının kız arkadaşına aşık olmuştur. Müzikellerin büyük yıldızı Bing Crosby'nin Jordan 
Blake'i canlandırdığı filmde Jane Wyman'dan 
Natalie Wood'a kadar zengin bir oyuncu kadrosu rol alıyor. Renkli görüntüleri ve güzel şar- 


kılanyiz ke üzkdi sizleri bekiyo 


Gi EN 


ZİYARETÇİLER 


Orijinal Adı: Les Visiteurs 
Yönetmeni: Jean-Marie Poir& 
Oyuncuları: Christian Clavier, 


Jean Reno, Valerie Lemercier. 


Türü: Komedi 
Yapım Yılı: 1993 
Tekrar: 20 Ekim 24:00 


ZİYARETÇİLER 2 


Orijinal Adı: Les Couloirs Du 
Temps - Les Visiteurs 2 
Yönetmeni: Jean-Marie Poir& 
Oyuncuları: Christian Clavier, 
Jean Reno, Muriel Robin. 
Türü: Komedi 

Yapım Yılı: 1998 

Tekrar: 27 Ekim 24:00 


AVCI 


Orijinal Adı: The Deer Hunter 
Yönetmeni: Michael Cimino 
Oyuncuları: Robert De Niro, 
John Cazale, John Savage, 
Meryl Streep, Chritopher 
Walken. 

Türü: Drama Savaş 

Yapım Yılı: 1978 

Tekrar: 3 Kasım 24:00 


7 Cumartesi 


Fransız sinemasının son 25 yılda- 
ki en büyük gişe başarılarından 
birini kazanan Les Visiteurs mâcera ve komedinin içiçe geçtiği 
tempolu ve sürükleyici bir film. 
1122 yılından zamanımıza gelen 
bir savaşçı ve yaveri başlarına 
gelen bu olağanüstü olayı anlamakta zorlanırlar ve deyim yerindeyse dünyalarını şaşırırlar. Üstüne üstlük modern dünyada tıpkı kendilerine benzeyen insanlar vardır ve bu da işleri iyice çatallaştıracaktır. 
Fransız sinemasının en büyük komedyenlerinden Christian Clavier'nin son derece başarılı bir performans sergilediği film tarih içinde yer değiştiren iki karakterin öyküsünü gayet başarılı ve mizahi bir üslupla anlatan etkileyici bir film. Başroldeki diğer isim de Leon ve Mission Impossible gibi filmlerle adını tüm dünyava duyuran Jean Reno. Ortaçağ kıyafetleriyle günümüz Fransa'sında dolaşan ve 
arabalardan tutun da telefona kadar birçok yeniliği tanımaya çalışan ikilinin 
komik maceraları izlemeye değer. 


14 Cumartesi 


İlkinden 5 yıl sonra çevrilen Les Visiteurs 2 yine ilk film gibi zamanda yolculuk 
yapan bir grup insanın komedi ve heyecan dolu maceralarını anlatıyor. Godefrey De Monimirail ile Fr&n&gonde de Pouille evlenmek üzereyken Pouille Dükü kötü bir haberle gelir ve hazırlıkları erteler. Azize Rolande'ın kutsa! emaneti 
çalınmıştır ve bu emanet evlenecek genç kızın doğurganlığın etkileyecek kadar 
önemli olduğundan derhal bulunmalıdır. Kutsal 
emanetin şimdiki sahibi ise günümüz Fransa'sında yaşayan Jagouille'dir. Böylece bir kez daha 
zaman koridorları açılır ve son derece tehlikeli 
ama bir o kadar da eğlenceli bir macera başlamış 
olur. İlk filmin yönetmeni Jean-Marie Poir&'nin 
tekrar kamera arkasına geçtiği yapımda gene 
Christian Clavier ve Jean Reno rol alıyorlar. 


21 Cumartesi 


Sinemanın ikinci altın çağı olarak nitelendirilen 70'li yılların en unutulmaz filmlerinden biri Michael Cimino imzalı Avcı'ydı şüphesiz. Cimino ısrarla filmin savaş- 
la değil kişisel krizler yaşayan bireylerle ilgili olduğunu söylese de Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok'dan beri yapılan en etklili savaş karşıtı film olduğu konusunda hemen herkes birleşiyordu. Vietnam savaşına giden ve hayatları radikal 
bir şekilde değişen dört arkadaşın öyküsü 1978 yılında En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Yardımcı Erkek 
Oyuncu (Christopher Walken) ödül 
leri dahil tam 5 dalda Oscar kazanıyordu. Robert De Niro'nun başını 
çektiği olağanüstü bir oyuncu kadrosu, uzunluğuna rağmen baştan 
sona diken üstünde izlenen bir film 
ve şiddet yüklü sahnelerine rağmen 
son derece insancıl bir senaryo: Avcı gerçek bir başyapıt. 
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Robert De N ito 
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Bustos 1943'te New York kentinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında solgun yüzünden dolayı takma adı 
“Bobby Milk” idi. Sanatçı bir aileden gelen Robert De Niro 
ilk sahne deneyimini 10 yaşındayken “The Wizard Of Oz” 
(Oz Büyücüsü) filmindeki rolüyle yaşadı. 
De Niro 1973'te rol aldığı “Bang The Drum Slowly? filmiyle üne kavuştu. Ama esas şöhretini yönetmen Martin Scorcese ile çalıştığı ilk film olan “Mean Streets'le kazandı. 
1974”te De Niro “Godfather 11 (Baba Il) filmindeki yardımcı erkek oyuncu rolüyle Oscar Ödülü'nü kazandı. 
Taxi Driver (Taksi Şoförü, 1976), The Deer Hunter (Avcı, 


e 


Analyze This (1999) 


Taxi Driver (1976) 


Men of Honor (2000) 


1978) ve Cape Fear (Korku Burnu, 1991) filmleriyle Oscar 
Ödüllerine en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen De 
Niro, 1980'de Raging Bull (Kızgın Boğa) filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. 

De Niro hala kendi prodüksiyon şirketi Tribeca Film Center'ın başında. 

Üne kavuşmaya başladığı yıllarda röportaj tekliflerine olumlu yaklaşan De Niro, sonraları özel yaşamının oyunculuk kariyeriyle hiçbir bağlantısı olmadığına karar verdi ve dedikodu yazarlarının telefonlarına çıkmama ve kendisi hakkında 
yazılanlar konusunda da kayıtsız kalma kararı aldı. 


A 


Jackie Brown (1997) 


28 Cumartesi 


ÇÖLDE ÇAY 


Orijinal Adı: Sheltering Sky 
Yönetmeni: Bernardo 


Her filmiyle ses getirmesini bilen Bernardo Bertolucci 
her ne kadar Amerikalı oyuncularla çalışmayı tercih etse 
de günümüz İtalyan sinemasının en önemli yönetmenle- 


Bertolucci Me Ne 
Oyuncuları: John Malkovich rinden biri. Hollywood'un hem içinde hem de dışında 
Dabra Winger, Campbell : olarak nitelendirilebilecek yönetmenin Çölde Çay adlı fil 


mi Amerikan edebiyatının kendi has yazarlarından Paul 
Bowles'in kitabından uyarlanmış. Port Moresby ve karı- 
Kit 1947 yılında Kuzey Afrika'ya gelirler. Birbirlerini ço 
evmelerine rağmen birlikte yaşamakta zorlanan çift Af- 
a çöllerinde yenilenme ve kişisel esinlenme yaşayaakları umudunu taşımaktadır. Ancak işler planlandığı gigitmez. Gitgide artan duygusal yalnızlıkları onları farklı 


Scott, Jill Bennett. 
Türü: Drama 

Yapım Yılı: 1990 
Tekrar: 10 Kasım 24:00 


Go 0 


oi 


zayi çen e ee 


çarpıcı bir yapım. 


John Malkovich 


«rpehlikeli İlişkiler? filmindeki rolüyle usta yönetmenlerin favori oyuncusu haline gelen John Malkovich, 1953 Illinois doğumlu. Son derece “olaylı? geçen 
öğrencilik yıllarında aşık olduğu bir kızın peşinden gide- 
< rek bir filmin casting seçmelerine katılan Malkovich, kız arkadaşı hiç bir 
Tol alamazken filmdeki en 
önemli rollerden birini kaparak sinemaya adım attı. 
Dünyaca ünlü bir oyuncu 
olmadan önce bir kitapçıda 
çalışan ve bulaşıkçılık yapan usta aktör, “Tehlikeli 
İlişkiler”, “Satıcının Ölümü, İn the Line of Fire”, 
“Places in the Heart”, 'Çölde Çay”, Jefferson in Paris? ve son olarak “Being 
John Malkovich? gibi başyapıtlarda rol aldı ve kazandığı ödüllerle oyunculu- 
Şunu kanıtladı. Prada, Yohji ve Paul Smith gibi modacılar için kamera karşısına 
da geçen Malkovich hala 
Fransa'da yaşıyor ve boş 
vakitlerinde sinema ve 
tiyatro yerine edebiyatla ilgilenmeyi tercih ediyor. 


işkilerin içine sürükleyecektir. Günümüz Amerikan siemasını en yetenekli oyuncularından John Malkoch'in başrolünü Debra Winger ve Campbell Scoot ile 
aylaştığı film olağanüstü güzellikteki görüntüleri ve etleyici atmosferiyle akıllardan uzun süre çıkmayaca 


Debra Winger 


6 ubay ve Centilmen”, 'Sevgi Sözcükleri”, “Gölge 

S Topraklar? ve “Çölde Çay? filmleriyle tanıdığımız Debra Winger, Amerikan sinemasının usta oyuncularından biri. 15 yaşında İsrail'e yaptığı bir gezi sonucunda buraya yerleşmeye karar veren Winger, ilk- 
gençlik yıllarını 
çocuk askeri 
kampında eğitim alarak geçirdi. "Çok küçük- 
tüm, pek çok 
şeyin farkında 
değildim ve insanın kendi hayatı için savaştıgını düşünüyordum" diyen 
Winger, asker 
olarak hayatını 
devam ettiremeyeceğini anlayınca Los Angeles'a geri 
döndü ve sinemaya yöneldi. Duru ifadesi ve oyunculuk 
yeteneğiyle beğeni kazanan Winger, “Sevgi Sözcükleri? 
ve “Subay ve Centilmen filmleriyle Oscar'a aday gösterildi. Paul Bowles?un ünlü eseri Sheltering Sky'ın 
“Çölde Çay?” ismiyle sinemaya aktarılması sonucu, 
Tanca'da geçen bir “içsel yolculuk” öyküsünde başrol 
oynayarak filmi John Malkovich'le birlikte bir sinema 
şölenine dönüştüren Winger önümüzdeki aylarda yeni 
bir filmin çekimlerine başlama hazırlığı yapıyor. 
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COMANCHE 1 Pazar 
STATION Westerm filmlerin ünlü yıldızı Randolph 


Scott'un başrolünü üstlendiği film yalnız bir 


Orijinal Adı: Comanche Mi 
silahşörün heyecan dolu macerasını konu 


Station a j 
4 | ç ediniyor. Yerliler tarafından kaçırılan karısını 
Yönetmeni: Budd Boetticher on yıl boyunca arayan ancak bir sonuca ula- 
Oyuncuları: Randolph Scott, şamayan Jefferson Cody arayışlarına bir 
Nancy Gates, Claude Akins, ara verir ve başka bir takibe başlar. Karısını 
Skip Homeler. bulunması halinde 5000 dolar ödül verece- 
Yapım Yılı: 1960 ğini vaad eden Lowe adlı bir adam için çalışmaya başlayan Cody'yi zor günler beklemektedir. Kadının bulunması halinde vaad 

edilen para başka ödül avcılarının da iştahı- 


nı kabartmıştır ve ölümcül bir tuzak Cody 
ile Bayan Lowe'un yolunu oldukça uzatacak gibidir. Birlikte yedi filme imza atan 
Scott ve Boetiticher ikilisinin son işbirliği 
olan Comanche Station türün klasikleri 
arasında gösterilen güçlü bir yapım 


BRANDED 8 Pazar 


Orijinal Adı: Branded 
Yönetmeni: Rudolph Mate 
Oyuncuları: Alan Ladd, Mona 
Freeman, Charles Bickford, 
Robert Keith. 

Yapım Yılı: 1950 


Sinema tarihine altın harflerle geçeceği Shane, Vadiler Aslanı filminden | 
üç yıl önce yine aksiyon yüklü tem- | 
polu bir westernde rol almıştı. Arizona ve New Mexico'da çekilen Bran- İ 

İl 

| 


ded adlı film Evan Evans'ın romanından beyazperdeye uyarlanmış Ve 
hatırı sayılır bir başarı elde ederek 
klasikler arasına girmişti. Ladd'in 
canlandırdığı Choya zengin bir Teksas'lının yıllar önce kaybolan oğludur. Haydutluk yaparak yaşayan 
sise Ghoya yeni ailesine karşı kendisini 
suçlu hissetmekte ve onlara karşı 
yaptığı haksızlığı düzeltmek istemektedir. Gerçekleri arayan ve bu uğurda zorlu 
bir serüvene girişmekten çekinmeyen Choya'yı hareketli ve tehlikeli günler 
beklemektedir. 


Alan Ladd 


lan Ladd Hollywood'dan yetişen en sorunlu oyunculardan biri olarak bilinir. Beş yaşındayken evini ateşe 
veren Alan Ladd yüzünden ailesi Oklahoma'ya taşındı. 
Meyve toplama, garsonluk gibi çeşitli işler yaptıktan sonra 
cüssesi ve derisinin koyuya kaçan rengi yüzünden sinema 
alanında iş bulamadığı için radyoda çalıştı. Ardından bir yetenek avcısı tarafından keşfedilip Hollywood'a adım attı. 
Psikopat katil rolleri ile ün yaptı. 1950 yılında kariyerinin 
zirvesi sayılan "Shane" filminde oynadı. Ellili yılların somunda içki problemi yüzünden kariyeri yara aldı. 1964 yılında alkol ve yatıştırıcı komasına girip öldü. 


> SİNEMA 


HONDO AND 
THE APACHES 


Orijinal Adı: Hondo And The 
Apaches 

Yönetmeni: Lee H. Ketzin 
Oyuncuları: Robert Taylor, 
Ralph Taeger, Kathie Brown. 
Yapım Yılı: 1967 


THE LONE 
RANGER 


Orijinal Adı: The Lone Ranger 
Yönetmeni: Stuart Heisler 
Oyuncuları: Clayton Moore, 
Jay Silverheels. 

Yapım Yılı: 1956 


15 Pazar 


Louis Lamour'un bir öy- Based on a story 
küsünden ( uyarlanan F e by 

film vahşi batıya dair ak- > i T 
siyon yüklü unutulmaz LOUIS L AMOUR 
bir yapım. Apaçilerle 
kanlı bir savaşa tutuşan 
Birleşik Devletler ordusu son çare olarak eski 
süvari Hondo Lane'den 
yardım ister. Apaçilere 
olan  yakınlığıyla 
tanınan 
ii on - 
do nun 
görevi 
herkesin 
— korktuğu 
o Apaçi şefi 
Vittoro'yu 
bulmak 
ve onu barışa ikna etmektir. Ancak Hondo'nun önünde zorlu ve 
sert mücadelerle dolu 
bir yol vardır. Sürükleyici 
konusu ve heyecan dolu 
sahneleriyle birinci sınıf 
bir macera. 


22 Pazar 


Maskeli Süvari'yi kim bilmez? Tevellütü belli bir 
tarihin altında olanlar beyazperdede, daha genç 
olanlarsa televizyon ekranlarında onun maceralarını izlemiştir muhakkak. Kovboy filmi meraklarının yakından tanıdığı 
Maskeli Süvari ve yardımcısı Tonto heyecan 
yüklü bir serüvenle yıllar 
sonra bir kez daha ekranlarınızı şenlendiriyor. 
Bir kızılderili kabilesine 
karşı hain planlar yapan 
kötü niyetli, bir çiftçi çetesinin peşine düşen 

” -— > kahramanlarımızı tehlike 
ve macera dolu olaylar bekliyor. Western nostaljisi yapmak isteyenler 
için birebir. 


AİLE FİLMLERİ 


THE GO 
BETWEEN 


Orijinal Adı: Thre Go-Between 
Yönetmeni: Joseph Losey 
Oyuncuları: Julie Christie, 
Alan Bates, Margaret 
Leighton, Michael Redgrave. 
Türü: Drama 

Yapım Yılı: 1971 

Tekrar: 7 Ekim 12:00 


ALL LES END 
IN MURDER 


Orijinal Adı: All Lies End In 
Murder 

Yönetmeni: Andy Wolk 
Oyuncuları: Kim Delaney, 
Jamey Sheridan. 

Türü: Gerilim 

Yapım Yılı: 1997 

Tekrar: 14 Ekim 12:00 


IN THE BEST 
INTEREST OF 


THE CHILDREN 


Orijinal Adı: In The Best 
Interest Of The Children 

. Yönetmeni: Michael Rhodes 
Oyuncuları: Sarah Jessica 
Parker, Elizabeth Ashley, 
Sally Struthers, Lexi Randal. 
Türü: Aile Drama 
Yapım Yılı: 1992 
Tekrar: 21 Ekim 12:00 


1 Pazar 


7. sanatın en ilginç yönetmenlerinden biri olarak adını sinema tarihine yazdıran 
Joseph Losey kendine has tarzı ve güçlü 
görsel diliyle unutulmaz filmlere imza atti. 1971 tarihli The Go-Between yönet- 


menin en ünlü filmlerinden biri. 12 yaş 
dakı Leo bir arkadaşıyla beraber tatili g 
çirmek için Brandham Hall'a gider. Bu 
sı onun için hizmetçileri, resmi yemek 


ri ve gösterişli piknikleriyle yepyeni bir 
dünyadır ve Leo ilk kez karşılaştığı bu yaşamdan oldukça etkilenmiştir. Kısa bir 
arian ve eve 
yeni gelen Vikont Trimingham ile dostluk 


süre sonra evin güzel kızı 


n- 
> 
ağe 


kurar ve onlar arasındaki mektup alışverişinde postacılık yapmaya başlar. Ancak 


Leo büyükler arasında oynanan tehlike 


i bir oyunu parçası haline gelecek ve hiç 


unutamayacağı bir yaz geçirecektir. İngiliz sinemasının ünlü oyuncuları Julie 


Çhritie ve Alan Bates'in etkileyici oyun 


culuklarıyla kolay kolay hafızalardan çık- 


mayacak önemli bir film The Go-Between. 


8 Pazar 


Alle içi bir hesaplaşmanın konu 
edildiği All Lies End In Murder 
polis kocasının yolsuzluklarını 
keşfeden ve hem onu hem de arkadaşlarını ifşa etmenin yollarını 
arayan bir kadının öyküsünü anlatiyor. Kocası ve yolsuzluğa bulaşan diğer polis arkadaşları Meredith'i susturmak için her yola başvuracak ve Meredith de her ne 
pahasına olursa olsun onlarla mücadele etmeyi sürdürecektir. Me- 


redith'in onuruna verilen bir davet sonrası genç kadın kesin kararını verir ve film 
heyecan yüklü bir finale doğru son sürat ilerlemeye başlar. 


15 Pazar 


5 çocuk annesi yalnız bir kadın olan 
Callie Cain ruhsal dengesizlikleri yüzünden bir akıl hastanesine yatırılır. 
Çocuklarına ise geçici olarak Patiy 
Pepper ve kocasının bakmasına karar 
verilir. Hiç çocukları olmayan Pepper 
çifti bu kararı büyük bir mutlulukla karşılarlar. Çocukları kendi çocuklarıymışcasına seven Pepper'lar sayesinde 
sağlıklı bir şekilde büyüyen 5 kardeş 
yeni anne ve babalarına kısa sürede 
ısınırlar ve onlara büyük bir sevgiyle 
bağlanırlar. Derken günün birinde Callie eve geri döner ve çocuklarını tekrar 
yanına almak ister. Bundan sonrası 
zorlu ve yorucu bir hukuk mücadelesi 
olacaktır. 


Sarah Jessica Parker 


AİLE FİLMLERİ 


arah Jessica Parker 25 Mart 1965'te sekiz kardeşin dördün- 
S cüsü olarak Nelsonville, Ohio'da dünyaya geldi. Şarkıcılık 
ve bale eğitimi alan Parker, TV'deki ilk rolünü 8 yaşında aldı. 
İlk Brodway deneyimini ise 1976'da “The Innocents adlı 
oyunla yapan sanatçı, bunun ardından diger dört kardeşi ile “The Sound of Music'te yer aldı. 
1982 yılında CBS televizyonunda yayınlanan bir dizide rol alana kadar çeşitli tiyatro 
oyunlarında boy gösteren Sarah Jessica 
Parker, bu dönemlerde liseden yeni mezun 
olmuştu. Oyunculuk kariyerine full time 
devam edebilmek için üniversiteden vazgeçen Parker, dizinin yayından kaldırıldığı 
dönemde sinema filmlerinde yardımcı roller almaya başlamıştı bile. Sahnedeki performansına da devam eden yıldız, “A Year In The Life? ve 
“Egual Justice? adlı iki ayrı dizide de rol kapmayı başarmıştı. 
Ünlü oyuncu Robert Downey Jr ile yedi yıllık beraberliklerinin 
bitmesinin ardından, hem iş hem de aşk hayatında önemli deği- 


TAKE MY 22 Pazar 
DAUGHTERS, 
PLEASE 


Orijinal Adı: Take My 
Daughters, Please 
Yönetmeni: Lary Elikann 
Oyuncuları: Rue MecClanahan, 
Stepfanie Kramer, Susan 
Ruttan, Deidre Hall, Kim 
Delaney. 

Türü: Aile 

Yapım Yılı: 1988 

Tekrar: 28 Ekim 12:00 


şikliklerin yaşandığı bir döneme girdi ve eşi olacak Matthew 
Broderick ile bir ilişki yaşamaya başladı. Aynı zamanlarda bir 
Steve Martin filmi olan 'L.A, Story'de rol kapmayı başardı. Bu 
filmle birlikte Parker'ın sadece başarılı bir komedyen değil aynı 
zamanda çok da çekici bir kadın olduğu daha iyi anlaşılmış oldu. Bu da Hollywood 
için önemli bir özellikti ve bu sayede bir çok 
filmde Bruce Willis, Bette Midler gibi ünlü 
yıldızların yanında önemli roller aldı. 
Tiyatrodan asla vazgeçmeyen Parker 
“Sylvia” oyunundaki performansı ile Drama 
Desk Award için en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterildi. 

19 Mayıs 1997'de sevgilisi Matthew Broderick ile dünya evine giren Sarah Jessica Parker'ın son dönemlerde bu kadar çok 
konuşulmasının en önemli nedeni ise gösterildiği her ülkede izlenme rekorları kıran dizi 'Sex and the City”, Dizide muhteşem 
bir performans sergileyen Parker, bu performanı için Golden 
Globe ve Emmy gibi önemli ödüllere de layık görüldü. 


L.A. Story 


Keyifli bir Pazar akşamı geçirmek istiyorsanız tam da 
istediğinizi sağlayacak neşeli ve hareketli bir komedi 
filmi öneriyoruz size. Take My Daughters, Please kizlarının her birine zengin ve yakışıklı birer koca arayan 
deli dolu bir kadının öyküsünü anlatıyor. Her biri de yetişkin birer kadın olan dört kızı için endişelenen Lilah 
Page onların mutluluğu için elinden geleni yapmaya 
hazır, küçük çevresinde hayli tanınmış ilginç bir kadındır. Konusunda uzman olan bir profesörün yaşları 23 ile 
39 arasında değişen kızlarının evlenme olasılığının yok 
denecek kadar düşük olduğunu söylemesi üzerine iyi- 


ce paniğe kapılan Lilah ne yapacağını şaşırır her biri için uygun adaylar bulma 
telaşına düşer. Elbette bu çabası onu birbirinden ilginç ve komik durumlara sü- 


rükleyecektir. Altın Kızlar dizisinin sevilen yıldızı Rue MeClanahan'ın başrolünü 
çektiği film ailece izleyebileceğiniz keyifli bir yapım. 


LAST RIDE OF 29 Pazar 


THE DALTON 
GANG 


Orijinal Adı: Last Ride Of The 
Dalton Gang 

Yönetmeni: Dan Curtis 
Oyuncuları: Jack Palance, 
Larry Wilcox, Dale Robertson, 
Bo Hopkins, Randy Ouaid. 
Türü: Western 

Yapım Yılı:1979 

Tekrar: 4 Kasım 12:00 


Vahşi Batının en büyük efsanelerinden Dalton kardeşlerin öyküsünü anlatan bu epik 
film ünlü çetenin maceralarını son derece 
gerçekçi ve çarpıcı bir şekilde aktaran başarıli bir western. Önceleri kanun adamı olan, fakat daha sonra at çalmanın at hırsızlarını kovalamktan daha heyecan verici olduğunu 
keşfeden Daltonlar yasanın diğer tarafına geçerler ve birer anti-kahraman olarak kuşaktan 
kuşağa anlatılan bir destan yazarlar. Zengin 
bir oyuncu kadrosunun rol aldığı film western meraklılarının büyük bir ilgiyle izleyeceği 
ustaca kotarılmış özenli bir yapım. 


EŞ. 


KANAL BELGESEL 
© 


ATATÜRK ve EKONOMİ 
Pazar |:9:30 


Bir İmparatorluğun Ekonomisinin. 


iye Cumhuriyetinin Osmanlı eni 'devra idığı 
, Genel hatlarıyla Il. Meşrutiyet dönemine kadar 
an latılacak, 1908' den sonra in “Milli 


EB mi . 2 
ürkiy: El onpuls 
siyasi tarihi için önemli bir adım olan Lozan Antlaşmasının 


ikayesi, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durum ve 
o — buantlaşmanın ekonomi için anlamı ele alınacak. 


SİMURG 


Hafta Sonu | 19:30 


Türkiye'nin kültürel yükselişine katkıda bulunan insanların ver 
SİMURG belgeseli Kanal e'de. 


Ömer Lütfi Akad O | Pazar 19:30 
Bedia Muhavvit 7 Cumartesi 19:30 


Ara Güler 8 Pazar 19:30 ki ilk 
Melih Cevdet Anday 14 Cumartesi 19:30 


Aziz Nesin 21 Cumartesi 19:30 


Yaşar Kemal 21 Cumartesi 19:30 A LİR km 


-— DİZİLER 


DRAMA DİZİLER 
HAFTA İÇİHE 


li 3 


UNİ 18:00-19:00 


PASSIONS Hafta içi her gün 18:00 


Amerika'nın en popüler gündüz dizilerinden biri Passions. Öyle ki 
NBC yapımı dizi internette kendi alanında en çok ziyaret edilen yapım olma özelliğini kazanmış. Televizyon izleyicileri arasında yapılan 
bir araştırma Passions'ın özellikle çalışan kadınlar arasında oldukça 
popüler olduğunu gösteriyor. Genel olarak kadın izleyiciler ele alındığındaysa en çok izlenilen dizi yine Passions. Ülkemizde de büyük bir 
ilgi göreceğini tahmin ettiğimiz dizi geçtiğimiz yıl bir çok dalda ödüle 


DAWSON'S Her Pazartesi 19:00 
CREEK 


Büyük bir hızla değişen dünyada genç olmanın sorunlarına eğilen Dawson's Creek gösterildiği birçok ülkede büyük bir ilgi topluyor. İlk gençliğin gündelik sorunlarıyla boğuşan Dawson ve arkadaşları genç izleyiciler 
kadar yetişkinlerin de ilgisini çeken olaylar yaşamaya 
devam ediyorlar. 


PROVIDENCE o Her Salı 19:00 


30'lu yaşlarını süren Beverly Hilis'li estetik cerrahı 
Sydney Hansen hayatının zor bir döneminden geçmektedir. Özgüven konusunda sıkıntılar yaşayan genç kadın 
yaşamının geri kalan kısmında bambaşka bir insan olmaya kararlıdır. John Masius'un kaleminden çıkan 
Providence, duygusal bir dizi. 


TIME OF Her Çarşamba 19:00 
YOUR LIFE 


Amerika'nın genç kuşak yıldızlarının başrollerini paylaştığı Time Of Your Life yetişkinliğe adım atan gençlerin gündelik 
hayatta karşılaştıkları zorlukları ve yaşam karşısında almak 
zorunda kaldıkları kritik kararları konu edinen başarılı bir yapım. Sarah Merrin'in gerçek babasını bulmak amacıyla New 
York'a gelişi dizinin: başlangıç noktasını oluşturuyor. Anne 
babasının bir zamanlar birlikte yaşamış olduğu evi arayan 
Sarah kısa sürede dostlar ediniyor ve hayatının geri kalan 
kısmını New York'da geçirmeye karar veriyor. 


TATLI SERT Her Perşembe 19:00 


Melon şapkası ve şemsiyesiyle tam bir centilmen olan Mr. Steed ile deri çizmeleri ve seksi kıyafetleriyle erkeklerin başını döndüren Emma Peel'in maceraları devam ediyor. 


Her Cuma 19:00 


Twice In A Lifetime, öldükten sonra çıkılan bir mahkemeyi ve 
bazı ölümlülere verilen ikinci bir yaşam şansını konu edinen ilginç bir dizi. İkinci bir şans verilen insanlar yeryüzüne geri dönüyor ve hayatta yarım kalan işlerini bitirip hesaplarını kapatma fırsatını buluyor. Zaman zaman gülümseyerek zaman 
zamanda gözleriniz dolarak izleyeceğiniz sürükleyici bir dizi. 
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KOMEDİ DİZİLER | 
HAFTA İÇİ HER GUN | 20:00-20:30 


EVLİ VE 
ÇOCUKLU 


PARKER 


NED VE 
STACEY 


HABER 
RADYOSU 


ÇIPLAK 
GERÇEKLER 


HADİ VUR 
BENİ 


ME e 


Hafta İçi her gün 20:30 


Televizyon tarihinin en başarılı sit-com'lap rından biri olan Evli ve Çocuklu tipik bir 
Amerikan ailesinin gündelik yaşamını kara 
mizaha yaklaşan bir üslupla aktarıyor. Tüm 
aile değerlerini tersine çeviren dizi gösterime çıktığı her yerde izleyicilerden ve 
eleştirmenlerden büyük takdir topluyor 


Her Pazartesi 20:00 


Sıradışı kurgusu ve son derece ilginç kamera teknikleriyle gençlerin büyük ilgisini çeken komedi dizisi Parker, 
başı bir türlü beladan kurtulmayan Parker Lewis adında 
bir gencin maceralarını ekrana taşıyor. Santo Domingo 
Lisesi'nde okuyan Parker ve arkadaşlarının kahkaha 
dolu maceraları bağımlılık yaratacak. 


Her Salı 20:00 


İşinde yükselmek için acilen evlenmesi gereken Ned telaş içinde bir gelin ararken ailesinin evinden taşınmak isteyen ve New York'da paylaşacak bir apartman dairesi 
arayan Stacey ile karşılaşır. İkilinin birbirinden komik olaylarla dolu maceralarına bayılacaksınız. 


Her Çarşamba 20:00 


Medya dünyasını büyük bir başarıyla hicveden komedi dizisi Haber Radyosu, New York'daki bir radyo istasyonunda Y 
WNYX'de çalışan Dav 


dızının merkez Karakterler 


Her Perşembe 20:00 


Magazin dünyasına son derece mizahi bir üslupla bakan Çıplak Gerçek boşanmış bir kadın fotoğrafçının başından geçen komik olayları anlatıyor 
The Comet adlı bir dedikodu dergisi için çalışan 
Nora ve ekip arkadaşları yaşadıkları ilginç ve matrak olaylarla tiryakilik yaratacak. 


Her Cuma 20:00 


Moda dünyasına içeriden bir bakış atan komedi dizisi Hadi Vur Beni moda dergisi çikartan çılgın bir ekibin başından geçen 
olayları konu ediniyor. Televizyon dünyasının Oscar'ları sayılan Emmy ödüllerine defalarca aday olan dizide tanınmış oyuncular rol alıyor. 


A DİZİLER 


KOMEDİ DİZİLER o | 
- HAFTA SONU 


DILBERT Cumartesi - Pazar 20:00 gp 


Son yılların en popüler çizgi karakterlerinden Dilbert artık bir çizgi dizide 
başrol oynuyor. Scott Adams'ın yarattığı Dilbert ofis hayatının gariplikleri ve saçma sapan düzeni üzerine yürüttüğü ilginç 
felsefesiyle kısa zamanda iş çevrelerinde büyük bir 
hayran kitlesi yaratmıştı. Mouse kullanarak pazı yapan, memo'lar arasında kaybolan ve iş arkadaşlarıyla 
sıkıcı toplantılar yapan Dilbert'ın maceralarına bayılacaksınız. Dilbert her Cumartesi-Pazar saat 20.00'de. Tekrar ise 
aynı gece 02:00'da. 


ACTION Cumartesi - Pazar 20:30 


Son Bölüm : 14 Ekim 20:30 Kanal E'nin yeni komedi dizisi Action yıldızlarla dolu bir dünyanın hiç 

bilmediğimiz yönlerini gözler önüne seren başarılı bir yapım. Film yapımcısı 
Peter Dragon başarının gişe rakamlarıyla 
İçüldüğü Hollywood'da zeminin ne kadar 
kaygan olduğunu bilecek kadar tecrübeli ve 
uzak görüşlü biridir. Kendisini yeniden zirveye 
çıkaracak bir proje ararken karşısına son 
derece dürüst ve açık sözlü bir kadın çıkar. 
Asıl işi fahişelik olan Wendy'nin kural tanımaz 
karakteri Peter'in aklına ilginç bir fikir getirir. 
Film endüstrisine dair son derece komik 
durumların sergilendiği Action her Cumartesi- 
Pazar saat 20.30'da yayına giriyor. Tekrarı ise © 
aynı gece 01:30'da. 


SEINFELD Cumartesi - Pazar 20:30 


İlk Bölüm : 15 Ekim 20:30 Ünlü stand-up komedyen Jerry Seinfeld'in 
başrolünü oynadığı “Seinfeld” dizisi ekim ayından 
itibaren kanal e'nin vazgeçilmez dizilerinden birisi 

olacak. Amerika'da büyük ilgi ile 

izlenen dizi, yalnız yaşayan 
yetişkinlerin yakın çevreleri ve 
kendi içlerinde olan problemlerini, iş hayatlarını, aşklarını ve 
arkadaşlıklarını bir komedyenin 
yorumuyla anlatan gerçek bir 
komedi. Tekrarı aynı gece 


, 01:30'da 
SOUTH Cumartesi - Pazar 23:00 
PARK Bütün dünyayı sarsan çizgi film “South Park” 
, ekim ayında kanal e ekranlarında, Amerika ve 
ilk Bölüm : 1 Ekim 23:00 Avrupa'da olaylar yaratan, bu çizgi dizi, colora- 


do'da küçük bir dağ kasabasında büyümekte 
olan dört erkek çocuğun (Kenny, Kyle, Ston, 
Cartman) gözünden, dünyadaki politik,sosyal 
ve güncel olayları ironik bir biçimde ele alıyor. 
Belki de büyüklerin söyleyemeyeceği ve göremeyeceği şekilde ve de dalga geçerek. 
Agustos 97'den beri yayınlanan ve bir de sinema versiyonu olan büyüklere 
yönelik South Park dört sezondur devam ediyor. Tekrarı aynı gece 02:30'da 
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MACERA DİZİSİ 


HER PAZAR |23:30 


İZ SÜRENLER Her Pazar 23:30 


NBC'nin en sevilen polisiye dizisi Profiler 
her bölümünde ayrı bir macerayla seyircilerine heyecan yaşatmaya devam ediyor. Suçluları bilimsel yöntemlerle 
tesbit eden pisikolog Dr. Sam Waters 
ve FBI ajanı Bailey Malone'un maceralarının konu edildiği dizinin başrollerinde 
Ally Walker ve Robert Davi yer alıyor. 


SATURDAY Her Cumartesi 23:30 
NIGHT LIVE 


25 yılı aşkın bir süredir Amerikan televizyonlarının en iyi komedi şovu olma 
özelliğini sürdüren Saturday Night Live, 


urk televizyon izieyıcisinden de ta 


not aldı. Steve Martin, D 
Chevy Chase, Mike Myers, A 


Sandler gibi birçok ünlü komedyenin i3- 


gösterildiği gün“ve saate, yani cumartesi gecesi saat 23:30'da yayına giriyor. 


HALİT KIVANÇ'LA Her Pazar 18:30 
NEYDİ O GÜNLER 


Türk televizyonunun en ünlü show- ! 
man'i Türkiye'nin en çok milli maç ve f 
Dünya Kupası anlatan spikeri bir zamanlar program yaptığı ünlüleri tekrar kamera karşısına çıkarıyor. Bir saatlik söyleşi programı Neydi O Günler, sizi alıp 
götürecek, solmaya başlayan anıları 
tazeleyecek, hafta sonunuza yeni bir 
lezzet katacak 
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POPÜLER MÜZİK 


WYCLEF JEAN O 9Ekim 


Fugees grubunun beyni, Lauryn Hill ve Pras'tan yollarını ayırınca tek başına kulvarda yol almaya devam 
etü. Son albümü "Ecleftic'te bugüne kadar hiç biraraya 
gelmemiş öğeleri birlikte kullandığına dikkat çeken 
Jean; yepyeni imajı ve şarkılarıyla Türkiye'de ilk defa 
Kanal e'de çok özel bir konserle karşınıza geliyor. 


MIKE 16 Ekim 


OLDFIELD 1973 yılında Tubular Belis adlı albümüyle müzik dünyasında büyük bir deprem 
yaratan Mike Oldfield tam 25 yıl sonra, 1998'de Tubular Bells 3 adını verdiği 
çalışmasının dünya prömiyeriyle ekranlarınızda. Londra'da gerçekleştirilen 
konser eşi benzeri olmayan bir müzik olayı olarak nitelendiriliyor. 


TINA TURNER 23 Ekim 


Rock'ın süper babaannesi Tina Turner 1996 yılında 
Amsterdam'da gerçekleştirdiği bu konserinde yine 
coşacak, coşturacak. Yıllar boyunca sayısız hit parçaya 
imza atmış olan Turner 150.000 seyircinin önünde 
Goldeneye, Private Dancer ve | Can't Stand The Rain 
gibi sevilen şarkılarını seslendiriyor. 


KLASİK MÜZİK 


ANTONIN 


i 3 Ekim 
| DVORAK'S 8 . 
| 


Dvorak'ın 8. senfonisinin Prag'daki prömiyeri yapıldıktan sonra 

ser İngiltere'de o kadar fazla ilgi gördü ki adı “İngiliz Senfonisi" 
ya başladı. Dvorak'ın 1982'deki mezuniyet tezi 
ser klasik müzikseverleri memnun edecek. 


SYMPHONY 


| 
Li 
ALL 10 Ekim 
BEETHOVEN Üç uluslararası müzisyenin inanılmaz performansı Kanal e'de. 
CONCERT Berlin Filarmoni Orkesirası eşliğindeki konser sizi büyüleyecek, 
Orkestra şefi ve piyanist Daniel Barenboim, Kemanist Itzhak 
Perlman ve dünyaca ünlü çello-viyolonselist Yo-Yo Ma; 
Beethoven'in eserlerini seslendirecekler. Konserde seslendirilecek eserler; Concerto For Piano, Violin, violincello ve Orchestra in 
C Major Fantasy for piano, Cnoir and Orchestra in C Minor. 
# a 
HANDEL'S 17-24-31 Ekim 
İl MESSIAH Kırktan fazla müzisyen ve korist, Handel'in en çok sevilen eserlerini seslendiriy- 
| 1 -2-3 orlar. Christopher Hogwood yönetimindeki Westminster Abbey Academy of 


Ancient Music and the Choir orkestrası eşliğinde verilen konser sizi George 
| Friederic Handel'e hayran bırakacak. 


il 
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CAZ MÜZİK 


SERIE JAZZ : 4 Ekim 


NEW YORK Tangoyu sevenler ekran başına. Montreal Jazz Festivali kapsamında Richard 
TANGO Gelliano ve arkadaşları unutulmaz bir tango gecesi yaşatacaklar. 


ARTURO 
SANDOVAL 


11 Ekim 


1994 yılında "En iyi Latin Jazz Albümü" dalında 
Grammy alan; Latin Jazz müziğinin en iyilerinden olan 
Sandoval Türkiye'de ilk defa Kanal e ekranlarında. 


JAN HAMMER 18 Ekim 


Kanal e; Eylül ayında bir müzik dahisini ağırlıyor. Elektronik ve jazz müziğinin mükemmel sentezi, Hammer'in Grammy'lere doymayan eserlerinde kendini gösteriyor. Onu "Miami Vice" dizisinin jenerik müziğin- 
den tanıyanlar da var. Jan Hammer olağanüstü konser performansıyla 
bu ay sizi bekliyor. 


CARLA BLEY 25 Ekim er 


Jazz müziğinin ünlü sesi Carla Bley; geleneksel jazz, folk 
ve klasik müziği olağanüstü bir sentezle biraraya getiriyor. 
Werner Schretmeier yönetimindeki konser Kanal e ekran- 


larında 


ROCK MÜZİK 


SMASHING 


PUMKINS Bundan sonra birarada olmayacaklar. Smashing Pumkins efsanesi sona erdi . 


Ayın Konseli Ancak Smashing Pumkins yine de iyi bir Alternatif Rock grubu. 


ROLLING 
STONES 


12 Ekim 


“ Efsanevi Rock Grubu Rolling Stones tekrar sahnede... Ülkemize de gelen Bridges of Babylon turnesi kapsamında ver- 
“© dikleri konser daha uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek 
Rock'ın devleri Kanal e sahnesinde hayranlarını bekliyor 


CAMEL 19 Ekim 


Rock müziğinin efsaneleri arasında kendilerine yer bulan Camel Grubu getsneksel progresif öğeleri eski ve yeni kuşağa yeniden tattıracak. Sakın Kacır 
mayın! 


VAN HALEN 26 Ekim 


Van Halen grubu yeni bir solistle yola devam ediyor. More 7 
çalarıyla klasikler arasına giren Extreme grubunun solist 


grubunda. 1998'deki dünya turneleri kapsamındaki konserler Kanz e Je 


MICHAEL 6 Ekim 


BOLTON Michael Bolton'un 'Gizli tutkum' olarak adlandırdığı opera sevgisi 1998 tarihinde 
verdiği bu özel konserle gözler önüne seriliyor. Ünlü şarkıcı aralarında Puccini ve 
Verdi'nin de bulunduğu çeşitli bestecilerin operalarından seçmeler seslendirdiği 
konserinde çok az bilinen bir yönüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. 


MICHAEL 13 Ekim 
CRAWFORD Operadaki Hayalet müzikalinde gösterdiği üstün performansla 


dünya çapında bir yıldız olan Michael Crawford bir saatlik çok özel 
bir konserle ekranlarınıza geliyor. Hello Dolly, Jesus Christ 
Superstar ve Batı Yakasının Hikayesi gibi eserlerden seçmeler 
sunacak olan Michael Crawford uzun süre hafızalardan çıkmayacak 
muhteşem bir gece yaşatacak. 


20 Ekim 


Dünyaca ünlü 3 tenordan biri. Başta Latin Amerika olmak 
üzere yaşlı gezegenin neresine giderseniz gidin O'nu ve 
muhteşem sesini bilmeyen yok. Kanal e bu eşsiz tenoru 
Ekim'de ekrana davet ediyor . 


HIGHLIGHTS - 
PLACIDO 
DOMINGO 


MONSERRAT 27 Ekim 
CABALLE VE Dünyanın önde gelen sopranolarından Monserrat Caballe 
MARILYN HORNE ve Marilyn Horne özel bir gala için aynı sahneyi 


paylaşıyorlar. Münih'de gerçekleşen konserde iki soprano Puccini'den Offenbach'a dek birçok bestecinin eserlerinden seçmeler sunacakları bir konserle sizlerle olacak. 


AYIN KONSERİ SMASHING PUMKINS 


hı yıllarda başlayan "Alternatif Müzik" akımı vaş yavaş alışmaya başladılar. 4 milyon satan albüm yüzlerini 
9 0 Chicago'lu grup Smashing Pumkins'in adının du- güldürdü. Ertesi yıl Lollapalooza'da Nirvana performansının 
yulmasına ilk ışıkları yaktı . Mil- ertelenmesi Smashing Pumkins'in işine yaradı ve 


yonlarca satış yapan ve tam $ defa platinum 
ödülüne layık görülen 140 dakikalık "Mellon 
Collie And The Infinitive Sadness" adlı çalışmaları "Smashing Pumkins"in diğerlerinden daha 
farklı olduğunu büyük bir kitleye kanıtladı . Solist, gitarist ve prodüktör kısacası grubun beyni 
Billy Corgan, bass gitarist D'arcy Wretzky, gitarist James Iha ve baterist Jimmy Chamberlain, 
1991 yılında debut albümleri "Gish" ile ortaya 
çıktı, Corgan hem bu albümde hem de daha sonra çıkacak olanlarda birden fazla enstrüman ça- 


grup kelimenin gerçek anlamıyla "patladı". 
Gruptaki eleman değişikliği 1996 da meydana 
geldi. Uzun zamandır uyuşturucu kullanan, turne 
sırasında keyboard çalan Jonathan Melvoin gruptan uzaklaştırıldı. Kısa bir süre sonra da aşırı 
dozda uyuşturucu alıp yaşamdan uzaklaştı. Gruptaki bu göreve daha önce Filter grubunda çalan 
Matta Walker atandı. Billy Corgan "Mellon Collie And The Infinite Sadness”" adlı albümlerinin 
son "Smashing Pumkins" olduğunu iddia ediyor. 


"Lost Highway" filminin soundtrack albümüne 


larak grup içinde "Guru" haline geldi. Bir sonra- synthy soloların hakim olduğu "Eye" adlı parçayı 
ki albümleri 1993'te piyasaya çıktı ve "Siamese Dream" adını yapmaları bunun bir işareti olarak gösterildi. 1997'de Batman 
aldı.. Virgin müzik şirketiyle kontrat imzalayan grup, okya- & Robin filmine "The End Is The Beginning Of The End" 
nuslarda kulaç atmaya başladı ve milyon satış rakamlarına ya- adlı parçayı yaptılar.. 
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pazar 


ASHKENAZY 
9:00 
COMANCHE 


STATION 
Bkz Westem Filmler 


1:00 
DAWSON'S 
CREEEK 
12:00 
DANIELLE STEEL'S 
VANISHED 
14:00 
GÜNCEL 
14:30 
BLUES BROTHERS 
15:30 
TWICE INA 
LIFETIME 
16:30 
HOUSE 
PARTY 3 
18:30 
NEYDİ O GÜNLER 
19:30 


SIMURG 
Ö. Lütfi Akad 


20:00 
DILBERT 
20:30 
ACTION 
2:00 
THE 


GO-BETWEEN 
Bkz. Aile filimleri 


23:00 
SOUTH PARK 
23:30 
PROFILER 
0:30 
HARRY 
CONNICK JR. 
1:30 
ACTION 
Tekrar 
2:00 
DILBERT 
Tekrar 
2:30 
SOUTH PARK 
Tekrar 


3:00 
THE 
GO-BETWENN 


Tekrar 
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pazartesi 


18:00 
PASSIONS 
19:00 
DAWSON'S 
CREEK 
20:00 
PARKER LEWIS 
20:30 
EVLİ ve 
ÇOCUKLU 
21:00 
LES PATRIOTES 
Bkz. Dünya Sineması 
23:30 
GÜNCEL 
24:00 
IMITATION 

OF LINE 
2:00 
EVLİ ve 
ÇOCUKLU 
Tekrar 


2:30 
PARKER LEWIS 


Tekrar 


3:00 

LES PATRIOTES 

Bkz. Dünya 
Sineması 

Tekrar 
5:00 

ALİ BABA AND 

THE 40 THİEVES 


5:00 
BROKEN 
LANCE 


7:00 
KLİP 


RTÜK 
KARARIYLA 


KAPALIYIZ 


salı 


18:00 
PASSIONS 
19:00 
PROVIDENCE 


20:00 
NED & STACEY 
20:30 
EVLİ ve 
ÇOCUKLU 
21:00 
FRIDAY 
Bkz. Komedi Sineması 
23:00 
ANTONIN 
DVORAK'S ELGHT 
SYMPHONY 


Klasik Müzik 
24:00 
TRUE BLUE 


2:00 
EVLİ ve 
ÇOCUKLU 


Tekrar 


2:30 
NED & STACEY 


Tekrar 


3:00 
FRIDAY 
Bkz. Komedi 
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